
SAMEN OP WEG NAAR PASEN  
 
Een goed bezochte en geslaagde Goede Vrijdag  
met een Kruisweg voor kinderen en (groot)ouders in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. 
 
We hoorden het verhaal in 14 staties (stationnetjes waarop we stilstaan) over de laatste dag 
van Jezus’aardse leven. We hebben geluisterd naar muziek, gebeden, stil geweest en hulde 
gebracht en een persoonlijk Goede Vrijdag Kruis getimmerd.  

 

 

Drie uur is het uur van Goddelijke Barmhartigheid: het stervensuur van Jezus.  

 

Als het Pasen is, kijk dan omhoog.  
De eerste zondag na 21 maart wanneer het volle maan is, dat is PASEN.  

 



 

Briefje van verzoening hebben we in rook doen opgaan naar God.  
De genezing van ons hart en om vergeving gebeden.  



 

Hand in hand een Onze Vader een een Wees Gegroet gebeden.  

 

 



 

 

 



 

Jezus in BFF oftewel Best Friend Forever. Jezus helpt en redt.  



 

Alsnog een palmtakje meenemen en het samen met het Goede Vrijdag Kruis een plekje 
geven.  



 

 



 

 

Kruisverering met bloemen en gebed.  



 
Jezus leeft!  
Het grootste geschenk dat Hij ons uit liefde geeft.  


