
 

 

Betreft: consultatieronde ter voorbereiding tweede sessie van Bisschoppensynode over 

synodaliteit (februari – april 2024)  

Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire kerk zijn?  

 

Naam contactpersoon: pastoor H.A.M. De Jong /  

E-mailadres contactpersoon: h.dejong@paulus-ludger.nl 

 

Datum gesprek: maandag 8 april 2024  

 

Aantal gespreksdeelnemers: 11 parochianen  

 

Achtergrond of typering van de groep: diverse parochianen die gehoor hebben 

gegeven aan een de oproep om de vragen uit het synode document februari 2024.  

 

Plaatsnaam: Groenlo  

 

Vanuit het perspectief aangereikt door Nederlandse Bisschoppenconferentie hebben 

we onderstaande thema’s besproken in groepjes volgens de aanwijzingen opzet 

synodaal gesprek.  

 

Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn; 

1. Vorming in een missionaire Kerk 

2. Deelname aan een verwelkomende Kerk 

3. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk. 

 

 

  

  

Retouradres: Nieuwstad 12, 7141 BD  

Groenlo 

 

Aan kanselier van het Aartsbisdom Utrecht, 

diaken drs. W.H. van den Dool 

vandenDool@aartsbisdom.nl 

 

 
 

  

Groenlo, 16 april 2024 
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VERDIEPING VAN ONS GEDOOPT-ZIJN ALS BASIS VOOR ONS KERK-ZIJN 

Het Doopsel mogen we ervaren in gebed en gemeenschap. Men ervaart door het H. 

Doopsel gelijkwaardigheid. Eigen houding en verantwoordelijkheid is belangrijk om 

gemeenschapsvorming te verkrijgen. Hierin is het belangrijk om met elkaar het geloof 

te delen. Door het geloof met elkaar te delen groeit de betrokkenheid bij de 

gemeenschap. Er wordt aangegeven dat men dankbaar is dat de ouders de keuze 

hebben gemaakt om hun kind te laten dopen. Kerk wordt ervaren als de navelstreng  

waarmee ze verbonden zijn. Door deze keuze zijn ze op hun geloofsweg gezet om een 

persoonlijke band met Jezus op te bouwen en leerling van Jezus te worden. 

Het leerling van Jezus zijn wordt als belangrijk ervaren in het dagelijks leven. Het H. De 

Sacramenten en dus als basis het H. Doopsel en hun geloof geeft houvast in het leven 

als er moeilijke momenten in het leven zijn. Soms ervaart men het als moeilijk om de 

wil van God te doen.  

De leeftijd van ongeveer12 jaar waarop in Nederland gebruikelijk is het H. Vormsel te 

ontvangen wordt als vroeg gezien. Men vond zichzelf nog niet volwassen genoeg in het 

geloof om hier al een bewuste keuze in te maken. 

De vernieuwing en afwisseling in woord en muziekkeuze wordt als noodzakelijk gezien 

om alle leeftijden te kunnen bereiken. 

 

MISSIONAIRE EN VERWEKOMENDE KERK 

De laatste decennia is de kerk teveel naar binnen gericht en heeft te weinig aan inhoud 

bijgedragen aan geloofsgroei. Wij wonen en kerken in een parochie waarin relatief 

weinig migranten participeren en we missen de levensvreugde in de kerk. We zijn als 

gelovigen niet voldoende zichtbaar. We zouden veel meer naar buiten moeten treden 

en de moed hebben om te getuigen van ons geloof (Mt.28,19) en de waarde daarvan in 

ons eigen leven. De verzuilde tijd dat geloof vanzelfsprekend was is voorbij. Geloof 

overdragen is een bewuste en best moeilijke taak geworden.  

Nieuwe katholieken brengen nieuw elan in de kerk. Zij hebben geen last van de historie 

van de kerk en staan nieuwsgierig in hun zoektocht naar geloof en zingeving.  

Meer aandacht voor gebed en persoonlijke relatie met God en meer ‘community’ zou 

daarin een grote steun kunnen zijn.  

Schoonheid van muziek heeft een lange traditie, maar draagt altijd de ruimte van H. 

Geest in zich. Het instituut Kerk kampt met imago schade.  

We moeten terug naar de basis, naar de MISSIE die ons aangereikt is door Jezus en de 

Blijde Boodschap. Het perspectief op eeuwig leven hoort daarbij. Wat als alles waar is, 

en jij Hem niet kent? Door opeenstapeling van regels door de eeuwen heen, is men het 

zicht op waardevol geloof uit het oog verloren. We moeten ons opnieuw afvragen of 

regels ons helpen of belemmeren? Alpha  en Sycamore zijn prachtige manieren om 

laagdrempelig opnieuw te beginnen. We mogen het Licht niet onder de korenmaat 

zetten (Mt. 5, 13-15)  

 

VROUWEN IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK 

Rol van vrijwilliger wordt niet gezien als een roeping, maar als een voorrecht en een als 

een verrijking ervaren. Spijtig is dat men zich soms moet verantwoorden voor inzet en 

betrokkenheid tegenover anderen, die zelf vaak aan de kantlijn staan.  

Klerikalisme wordt niet als zodanig ervaren. Het terugbrengen en afschaffen van Woord 



 

3 van 4 

en Communievieringen wordt als een gemiste kans ervaren. 

De kijk op vrouwen in de Kerk wordt mede bepaald door ervaringen. Bijvoorbeeld het 

misbruik, dat nog zo lang diep en lang doorwerkt. Deze ervaringen helpen om oog te 

houden voor de positie van vrouwen.  

De verdieping in het leven van heilige vrouwen, bijv. de mystica Teresia van Avila of 

Majoor Bosschardt helpen om diepgang te houden en alert te blijven. Zij deden wat 

gedaan moest worden met beide benen op de grond. Een intrinsiek geloofsgetuigenis.  

Vrouwen hebben een belangrijke rol bij de overdracht van het geloof en getuigen vaak 

daarvan. Er is waardering voor het feit dat er meer vrouwen dan mannen actief 

(roeping) zijn in een Nederlandse krimpende RK Kerk. 

 

Welke stappen zouden we kunnen nemen om meer ruimte te geven aan de positie 

van de vrouw in de Kerk en deze te versterken? 

Het is een goed idee om bijvoorbeeld een gesprekgroep te beginnen voor vrouwen die 

zich voor de Kerk inzetten. Een gespreksavond waarin je je geloof kan delen wordt als 

erg zinvol ervaren. Mannen en vrouwen zijn niet gelijkwaardig, maar beter spreekt men 

van evenwaardig. Er is geen draagvlak voor positieve discriminatie. Het gaat om de 

talenten die een mens – onderscheiden in mannelijke en vrouwelijke talenten - heeft en 

kan inzetten. Er is consensus in de gedachte dat er meer vrouwen deel zouden moeten 

nemen in het besturen van de Kerk.  

Men is voorstander van openstelling van het ambt van diaken en priester voor 

vrouwen. De Kerk zou meer nadruk mogen leggen op de rol van de vrouw in het gezin 

en de moeder als overdraagster van het geloof. De basis voor geloven en participatie 

wordt in het gezin gelegd, de scholen zijn we op dit punt als aanvullende instantie 

kwijtgeraakt. 

 

Wat leert dit gesprek ons? 

Dat GELOOF leeft! Dat er nog veel te winnen is. Dat er HOOP is.   

Dat LIEFDE de leidraad is.  

 

Welke lijnen komen naar voren uit het gesprek?  

1. in een Nederlandse krimpende RK Kerk mogen we het Licht niet onder korenmaat 

zetten. Geloof is waardevol en kan zoeken naar zin vervullen. Meer GETUIGE durven 

zijn. De indruk bestaat dat dit langzaamaan weer mag.  

 

2. Meer nadruk op vrouwelijk charisma en gebruik daarvan in de Kerk.  

Openstellen van het diakenambt voor vrouwen. En meer bestuurlijke taken.  

 

3. Scholen spelen geen rol meer in de geloofsoverdracht. Na de verzuiling leven we in 

een multiculturele samenleving en hebben we de opdracht om als gelovig mens 

persoonlijk te getuigen van de waarde van geloof in ons persoonlijk leven.  

 

4. Meer aandacht voor gebed en groei van een persoonlijke relatie met God/ 

Jezus/Maria. We geloven niet in Iets maar in Iemand.  

God/ Jezus als een Persoon die van ons houdt en vergeeft.  

 



 

4 van 4 

5. Laagdrempelig aanbod en een hartelijk welkom in de kerk/ geloofsgemeenschap.  

Goede balans tussen geloofskennis (eerste verkondiging/ kerygma)  en geloofservaring 

die niet mag verdampen als er niets mee gebeurd.  

Het geloofsgesprek is daarvoor een goed transportmiddel.  

 

6. Maakbaarheidsgedachte is een gevaar voor de komende generaties.  

 

7. Muziek en kunst als middel tot geloofsgesprek meer en vaker benutten.  

Jongere generaties zijn beelddenkers en digitaal geïnteresseerden.  

 

8. Sacramenten geven houvast in het leven.  

 

9. Terug naar de basis (missie) met een visie op de toekomst.  

Goed kijken of opeengestapelde regelgeving nog bevrijdend kan werken of 

belemmerend werkt?  

 

10. Roeping en geloof gaan hand in hand.  

Openstelling van diakenambt en bestuurdersrol voor vrouwen in de kerk.  

Nieuwe katholieken zijn onbevangen en nieuwsgierig.  

Vluchtelingen en mensen met een migratie achtergrond brengen moed, hoop en  

levensvreugde mee in onze kerken.  

 

Wat willen jullie meegeven aan de synode in oktober 2024?  

A. Bovenstaande 10 aandachtspunten:  

hoop, moed, getuigen, levensvreugde in de kerk, vrouwelijk charisma inzetten, terug 

naar de missie van Jezus met een Blijde Boodschap, meer bidden en persoonlijke relatie 

met God. Digitalisering, laagdrempelig en beeld en muziek als ‘transitional objects’.  

 

B. Veel sterkte en bijstand van de H. Geest (meewerken met de genade) in de volgende 

rondtafel synodegesprekken. We realiseren ons dat er wereldwijd grote verschillen in 

opvattingen bestaan en er leiding moet worden gegeven aan een Wereldkerk.  

 

C. Het synodaal proces komt wellicht te vroeg in de tijd: er zijn steeds meer nieuwe 

zoekende (jonge) mensen en tegelijkertijd nog veel mensen die pijn aan de kerk 

ervaren hebben. Polarisatie en verhouding tussen macht en gezag vervagen het zicht 

op de geloofskern en de echte waarde daarvan in een menselijk leven.  

Mensen zijn er nog niet aan toe?  

 

 

Ondertekening 

Pastoraal team parochie HH. Paulus en Ludger, Oost- Achterhoek.  

 

H.A.M. De Jong, pastoor 

C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster  

S.I.M  Meijerink, parochie assistent catechese  


