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KRIEBELS VAN GELUK

ijn vakantie zit er (helaas) alweer op. En

dat terwijl zoveel mensen nog op pad
moeten gaan. Dit jaar zijn we op Texel geweest en
daar waren we lang niet de enige vakantie-
gangers!
Als je in je vakantie mensen waarneemt, dan valt
het me op dat mensen “gelukkiger” zijn dan in de
rest van het jaar! En dat is heel begrijpelijk
natuurlijk, want velen zien er naar uit om even
de tijd helemaal voor zichzelf te hebben en alles
achter zich te laten wat vaak zo op het dagelijks
bestaan drukt.
Mensen lijken gelukkiger! Maar vraag me nu niet
om dat woord ‘geluk’ uit te leggen. Want het lijkt
iets wat je niet onder woorden te brengen is.
Niemand van ons zal dagelijks van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat domweg echt gelukkig
zijn. Dat hoeft ook niet. Net zomin als iemand
met een pesthumeur elke minuut van de dag bij
zichzelf denkt: “ik heb een rotbui, ik heb een
rotbui”, zal iemand die zichzelf gelukkig voelt,
chronisch in de zevende hemel verkeren.

Maar wat betekent dan toch: “gelukkig zijn”?

Ik denk dat geluk een talent is om te herkennen.
Want hoe vaak overkomen ons niet kleine dingen
die we al bijna als normaal zijn gaan beschouwen,
maar die we met een beetje fantasie, nee, met een
beetje talent dus, als “gelukjes” hadden kunnen
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ochtend van je vakantie; een vrolijk fluitende merel in een boom; een mooie
wandeling of fietstocht door de bossen en dan de stilte horen.

Maar ook: dat onverwachte gesprek met een medemens; die schouderklop op het
juiste moment; de wijsheid horen in verhalen van mensen die al een heel leven
achter zich hebben.

Of: lopend op een leeg strand bij ondergaande zon, met die berg in de verte en
dan, diep ademhalend, ineens voelen dat er meer moet zijn tussen hemel en
aarde!

Dat plotselinge besef, dat je nooit alleen bent, maar dat er, onzichtbaar maar
voelbaar, altijd Iemand is die met je meewandelt.

En, nogmaals, dat zijn geen gebeurtenissen die uren, laat staan dagen duren.
Nee, dat zijn momenten waarvan je er af en toe eens één meemaakt, of mis-
schien wel regelmatig, als je geluk hebt.

Maar wat mij opvalt is dat die “gelukjes” vrijwel altijd iets te maken hebben met
mensen, met hun gedachtegoed, met de natuur. Of, om maar niet om de hete brij
heen te draaien: met God. Met door God gegeven dingen. Ik heb dat gevoel bijv.
niet gehad toen ik onlangs een nieuwe keuken kreeg in de pastorie. Hoewel je
daar ook héél blij mee kunt zijn, heeft dat - wat mij betreft - bar weinig te maken
met dat geluksgevoel dat je echt kunt voelen.

Geluk ligt in een schouderklopje,
wat woorden, een toegereikte hand.
Geluk is de zon zijn in jouw schaduw,
de scherven begraven onder het zand.

Geluk is verliefdheid op kleine dingen,
geduld hebben en alle tijd.
Je verloren moed hervinden,
Vriendschap en genegenheid.

Geluk is de zon zien achter de wolken,
een kus, een hartelijke lach,
een veilig plekje om te schuilen.
Geluk is genieten van elke dag.

Een parochiaan vertelde mij over die “kriebel van geluk”, die altijd voelbaar was.
Vroeger, als hij uit school het tuinpad opfietste, over het gemaaide gras, terwijl
de meidoorn bloeide en moeder binnen wachtte met de thee.

Dat gevoel, die kriebel; wie hem kent, kan tevreden zijn. Wie hem af en toe nog
heeft, mag helemaal niet zeuren. Die is gelukkig!

Ik wens u en jullie allemaal, parochianen en vrijwilligers, een paar mooie vakan-
tieweken toe.
Pastor Dick Juijn.
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I overzicHT VIERINGEN |

WEEKEND VAN 15 EN 16 JULI: 15° Zondag door het jaar.
Za. 15 juli Geen viering in onze kerk.
Zo.16juli 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor J. ter Braak.
11.30 uur: Doopviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is
pastor J. ter Braak.

In onze buurparochies:
Za.15juli  Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
Zo.16juli  Eibergen 10.00 uur: Oecumenische Maatdienst, dominee

WEEKEND VAN 22 EN 23 JULI: 16° Zondag door het jaar.

Za. 22 juli Geen viering in onze kerk.

Zo. 23 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

In onze buurparochies:

Zo.23juli  Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 29 EN 30 JULI: 17° Zondag door het jaar.
Za.29juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor Th. Escher.

Zo. 30 juli Geen viering in onze kerk.

Wo. 2 aug. 9.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D.
Juijn.

Do. 3 aug. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis

uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:
Za.29juli  Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers
Zo.23juli  Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 5 EN 6 AUG.: Feest van de gedaanteverandering van

de Heer.

Za. 5 aug. Geen viering in onze kerk.

Zo.6 aug. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 5 aug. Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak
Zo. 6 aug. Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet

WEEKEND VAN 12 EN 13 AUG.: 19° Zondag door het jaar.
Za. 12 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor J. ter Braak.
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Zo. 13 aug. Geen viering in onze kerk.
Wo. 16 aug. Openstelling kerkgebouw bij gelegenheid van de Natio-
nale Jammarkt.

In onze buurparochies:
Zo.13 aug. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher
Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep

WEEKEND VAN 19 EN 20 AUG.: 20° Zondag door het jaar.

Za. 19 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor Th. Escher.

Zo. 20 aug. Geen viering in onze kerk.

In onze buurparochies:
Zo. 20 aug. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 26 EN 27 AUG.: 21° Zondag door het jaar.

Za. 26 aug. Geen viering in onze kerk.

Zo. 27 aug. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
Er is een 2° collecte voor de MIVA (Missie Verkeers-
middelen Actie).

Wo. 30 aug. Redactievergadering voor de Septemberbinding.
Kopij graag voor deze datum inleveren.

In onze buurparochies:
Za. 26 aug. Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep
Zo.27 aug. Eibergen 10.00 uur: Oecumenische Maatdienst, S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 2 EN 3 SEPT.: 22° Zondag door het jaar.

Za. 2 sept. Geen viering in onze kerk.

Zo. 3 sept. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
Voorganger is pastor Th. Escher.

11.30 uur Doopviering met zang van het jeugdkoor “De Kerkuil-

tjes”. Voorganger is pastor Th. Escher.

Wo. 6 sept. 9.00 uur Eucharistieviering met Ziekenzalving. Het Dameskoor
zingt en voorganger is pastor H. Boogers.

Do. 7 sept. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis
uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:
Zo 3 sept. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak én
11.30 uur: Doopviering, J. ter Braak
Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
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WEEKEND VAN 9 EN 10 SEPT.: 23° Zondag door het jaar.

Za. 9 sept. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor J. ter Braak.
er is een 2e collecte voor de Rooms-katholieke geestelijke
verzorging van militairen.

Zo. 10 sept. Geen viering in onze kerk.

In onze buurparochies:
Zo 10 sept. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, S. Nagelmaeker en H. Boogers

VIERINGEN IN DE WEKEN DAARNA:

Zo. 17 sept. 10.00 uur Oecumenische Vredesdienst met zang van het jongeren-
koor “Diapason”. Er is een deurcollecte voor Pax Christi.

Zo. 24 sept. 10.00 uur Gezinsviering met zang van het jeugdkoor “De Kerk-
uiltjes”, verzorgd door de Werkgroep Gezinsvieringen.

Za. 30 sept. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor, dat in
deze viering haar 40-jarig bestaan viert. Voorgangers zijn
de pastores D. Juijn en H. Boogers.

B FAviucseRCHTEN

Overleden:
08-05 Mevr. G.B. Asbroek-Meijerink, Bej. Centrum ’t Meijersveld, 85 jaar
04-06 Mevr. T.M. Ras-Nijkamp, Braak 19, 62 jaar

Gevestigd:
Mevr./Fam. V.J.M Mos-Wantia, Eibergseweg 41

Verhuisd binnen de parochie:

Fam. E.A. Kouters, Gantvoort 38 naar Wolfersweg 6

Fam. te Velthuis- Zemann, Kievitstraat 104 naar Gr. V. Prinstererstraat 7
Dhr. M.J.M Vogt, Rozenkamp 44 naar Weemerhof 35

Vertrokken:
Em. Deken G. Geurts, Haaksbergseweg 37 naar Hengelo

Mevr. J.M. van Vliet, Haaksbergseweg 37 naar Hengelo
Fam. J. W.T.M Geurts, Valkhof 34 naar Duiven

De redactie van Binding wenst u allen
een fijne vakantie.
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I NiEuws Uit HET PAROCHIEVERBAND [
WAAR ER TWEE IN MIUN NAAM VOORGAAN ....

et is u vast al eens opgevallen dat u twee pastores samen zag voorgaan in

de weekendviering. Een priester en een pastoraal werker. Ik hoor sommi-
gen van u denken of zeggen: "Is dat niet een beetje duur?" of "Kan hij/zij het niet
alleen af?"

Deze en andere vragen kan ik mij goed voorstellen op het eerste 'gezicht'. Echter
samen voorgaan heeft een bijzondere betekenis. Zoals Jezus zijn leerlingen
uitzendt, twee aan twee, om zichtbaar te maken dat je het niet alleen hoeft te
doen. Dat je de ander tot steun bent en deelt in de vreugde of in de teleurstel-
ling, die je met elkaar onderweg tegen komt.

Waar Jezus ook zegt: "Waar twee of drie in Mijn naam samen komen, daar ben
Ik". Het samen geroepen worden door de Heer is het uitgangspunt voor een
ieder! Alles wat wij door de tijd heen beleven, wordt samen gebracht in de week-
endviering. Daar waar ons geloof wordt gevoed en de noden worden gedeeld.

Zoals parochianen samen voorgaan is het ook waardevol dat pastores samen
voorgaan. Dat lukt lang niet altijd in de praktijk, omdat uw pastores zich moe-
ten verdelen over zeven parochies en verschillende parttime zijn aangesteld.

Wanneer het wel kan doen wij dat graag! Zoals u kon meemaken in de afgelopen
paaswake. Natuurlijk dienen dan de tijden van vieringen op elkaar te worden
afgestemd. Dat pastores 'alleen' voorgaan blijft een feit in ons parochieverband.

Maar ook dan geldt dat een pastor samen voorgaat met een lector, een koor en
eventueel misdienaars en parochianen die mee helpen met communie uitreiken.
Dan bent u en zijn jullie als leerlingen van Jezus Christus, de gemeenschap
waarbinnen alle 'rollen' in het voorgaan hun eigen plaats krijgen, omwille van
Hem die ons allen samenroept: Waar twee of drie ... Wordt vervolgd.

Een hartelijke groet van

pastor Hans Boogers,

teamleider pastoresgroep NOACH.

VOORGAAN IN WOORD- EN COMMUNIEVIERINGEN

H et afgelopen jaar hebben wij als team van pastores gesproken over het
voorgaan in woord- en communiediensten. Daarbij bleek, dat er verschillen
zijn in de wijze waarop de pastoraal werkers voorgaan. Daarnaast zijn er in de
zeven parochies gewoonten en gebruiken ontstaan die verschillend zijn. Paro-
chianen en werkgroepen gaven aan, dat ze die verscheidenheid soms verwarrend
vinden. Met name de plek van het communiegebed, voor of juist na het ter
communie gaan, riep vragen op.
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Hierover hebben wij ook gesproken met de werkgroepen Woord- en Communie-
vieringen die er in elke parochie zijn. Als pastoraal werkers kiezen wij ervoor het
communiegebed te bidden voor de communiegang. Die volgorde is ons dierbaar,
omdat wij het communiegebed beleven als een voorbereiding op het eten van de
hostie, het Heilig Brood. Het is het brood uit de hemel, waarvan Jezus heeft
gezegd: Ik ben het brood des levens. Wie het eet, krijgt geen honger meer en zal
eeuwig leven. Wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, blijft altijd verbonden met
Mijj.

In het bidden van het communiegebed vooraf herinneren wij ons opnieuw dat
God ons zijn Zoon Jezus heeft gegeven, die zo volkomen toegewijd was aan zijn
Vader, zo het Woord van God belichaamde, dat Hij er zijn leven voor gaf. Ons
eten is daarom een herinnering aan alles waar Jezus voor stond en een delen in
verbondenheid met elkaar. Het is ook een bewustwording dat eten van het
Heilig Brood vraagt om navolging van de weg die Jezus ons heeft voorgeleefd in
ons eigen leven, opdat er vrede en gerechtigheid zal groeien en de wereld wordt
geheeld.

Vanaf Pinksteren gaan wij als pastoraal werkers op deze wijze voor in woord- en
communievieringen. De werkgroepen Woord- en Communievieringen zijn in
meerderheid gewend om het communiegebed vooraf te bidden. Werkgroepen die
in het verleden zijn overgegaan op het bidden van het communiegebed achteraf,
kunnen dit blijven doen, al hopen wij, dat zij dezelfde keuze willen maken als
het pastoresteam.

Namens het team van pastores van parochieverband NOACH,

Annet Lankheet-Zoet,

pastoraal werkster.

Het koffertje “Ga je mee?” richt zich op kinderen van 6-9 jaar. Thema’s zijn: op
weg gaan, vriendschap, trouw, het leven vieren, je bijdrage leveren. Ook hier
bijbelverhalen, een spel ‘in de ban van de farao’, gebedskaarten, een kwartet-
spel, een tafelkalender voor de veertigdagentijd en Pasen, een cd met liedjes en
verhalen. De handleiding bevat informatie over wat geloven betekent en hoe je
er praktisch vorm aan kunt geven.

Het koffertje voor kinderen van 1-5 jaar kost € 25, 50 (ISBN 90 6173 920 9) en
het koffertje voor kinderen van 6-9 jaar € 27,50 (ISBN 9061739462). Niet goed-
koop, maar ook niet duurder dan speelgoed.

Website: www.geloventhuis.nl

Annet Lankheet-Zoet, pastoraal werkster Noach.

GELOVEN THUIS, HOE DOE JE DAT?

K inderen opvoeden gaat soms vanzelf en soms kost het veel kopzorgen. Soms
weet je feilloos wat je moet doen in een situatie en soms zit je vol twijfels.
Je praat er wel eens over met andere ouders, bijvoorbeeld tijdens het wachten op
het uitgaan van de school. Misschien lees je er ook wel eens over in een tijd-
schrift of kijk je naar supernanny Jo Frost of naar “Schatjes”.

Als het gaat om je kinderen gelovig opvoeden, is er vaak veel onzekerheid. Het is
moeilijk om over God en Jezus te praten, of om onder woorden te brengen wat je
belangrijk vindt, wat je inspireert of wat je juist afwijst.

De Katholieke Bijbelstichting heeft koffertjes ontwikkeld met bijbelverhalen,
liedjes, gebedjes en spelletjes voor ouders en kinderen.

Het koffertje “Beginnen maar!” is bedoeld voor peuters en kleuters (1-5 jaar).
De bijbelverhalen gaan over begin, liefde, groei en zorg. Alle zintuigen komen
aan bod. Er is ook een handleiding “Geloven thuis, hoe doe je dat?” waarin
verteld wordt hoe je met het materiaal kunt werken, hoe kinderen hun wereld
beleven en hoe je daarop in kunt spelen.
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WEEKENDWACHT

‘ J oor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00
uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team
verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Zondag-maandag Pastor Telefoon

16 — 17 juli S. Nagelmaeker 06-53553557
23 — 24 juli H. Boogers 06-20078472
30 — 31 juli J. ter Braak 0545-295347
6 — 7 augustus D. Juijn 0545-294432
13 — 14 augustus J. ter Braak 0545-295347
20 — 21 augustus H. Boogers 06-20078472
27 — 28 augustus A. Lankheet 053-5726083
3 — 4 september D. Juijn 0545-294432
10 — 11 september S. Nagelmaeker 06-53553557
17 — 18 september H. Boogers 06-20078472

I VAN HET KERKBESTUUR |

CEACILIAKERK OPEN VOOR PUBLIEK
TIJDENS NATIONALE JAMMARKT OP 16 AUG.

D it jaar is ook de Heilige Caeciliakerk aan de Borculoseweg 43 opengesteld
voor belangstellenden tijdens de Nationale Jammarkt op 16 augustus a.s.
Ook de Grote Kerk is dan geopend. Beide kerken zijn te bezichtigen van 11.00
tot 17.00 uur.

Vorig jaar werd onze kerk voor het eerst opengesteld tijdens de Nationale Jam-
markt en trok toen zo’n 150 bezoekers.

Er zijn enkele vrijwilligers aanwezig om vragen over het kerkgebouw en de
parochie te beantwoorden.
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' Pardon...
stoor ik?

De kerk wil, ook op zo’n drukke dag als de Nationale Jammarkt, een plek zijn
waar ruimte is voor rust en bezinning.
Het Kerkbestuur.

I vt o WerkGROEPEN |

ROOSTER MISDIENAARS

Zon. 16 juli 10.00 uur Ch. de Jong en M. Ramaker

Zat. 29 juli 19.00 uur T. Stroet en D. Kersten

Zat. 12 aug. 19.00 uur J. ten Elsen en K. Tijink

Zat. 19 aug. 19.00 uur T. Stroet en D. Kersten

Zon. 3 sept. 10.00 uur T. van der Velden en J. Kettering
Zat. 9 sept. 19.00 uur Ch. de Jong en K. Tijink

Zat. 30 sept.  19.00 uur J. ten Elsen en K. Wientjes

Bij deze willen wij mevr. J. Bolster bedanken voor haar inzet en bewezen dien-
sten. Wij wensen haar veel succes in de toekomst. Bedankt!

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervan-
ger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-
20994297).

H. Holtkamp.

VASTENARTIE]

n de vorige Binding meldden wij u dat dit jaar de opbrengst van de Vastenac-
tie was uitgekomen op € 1.930,52.
Dankzij enkele nagekomen giften is de eindopbrengst uiteindelijk € 2.033,18
geworden. Hartelijk dank aan alle gevers!
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OPBRENGST EXTRA COLLECTES

6/7 mei € 91,20 Roepingenzondag
13/14 mei € 83,70 Oosterse Kerken

COLLECTE OECUMENISCHE DIENST

p 11 juni was er een oecumenische dienst over voor- U
oordelen. Na de dienst werd er gecollecteerd voor de huur ») <0:e|cu mene
van de vredesfabriek. .Neede
Deze collecte heeft € 178,47 opgebracht.
Iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.
Werkgroep Oecumenische Diensten,
Lidy van der Heijden-de Wildt.

6 SEPTEMBER: JAARLIJKSE PAROCHIELE ZIEKENZALVING

I n het kader van de Nationale Ziekendag biedt onze parochie aan zieken en
ouderen graag de gelegenheid om het Sacrament van de Zieken te ontvangen
tijdens de eucharistieviering op woensdag 6 september a.s.

Wilt u ook het Sacrament van de Zieken ontvangen, dan vragen wij u om zich
hiervoor aan te melden bij het parochiesecretariaat (telefoon 291236). Graag
v66r 15 augustus a.s. (Maria Tenhemelopneming).

Laat u ook weten of er begeleider(s) met u meekomen?

Voor de eucharistieviering is vanzelfsprekend geen opgave van deelname nodig.
Iedereen is dan van harte welkom.
De organisatie.

P s
OPGAVE-FORMULIER

Dhr. / Mevr. (naam)

Adres nr. , telefoon

geeft zich hierbij op voor de Ziekenzalving op woensdag 6 september a.s. tijdens
de eucharistieviering om 9.00 uur in onze kerk.

Er komen WEL / GEEN begeleider(s) met mij mee: Aantal

10 —juli / augustus / september 2006



SECRETARIAAT BEPERKT OPEN IN JULI EN AUGUSTUS

ok dit jaar is het parochiesecretariaat in de vakantiemaanden juli en augus-
tus alléén op woensdag en vrijdag geopend.
Vanaf dinsdag 5 september gelden weer de normale openingstijden: dinsdag,
woensdag en donderdag van 10.30-12.30 uur en vrijdag van 18.30-19.30 uur.
Het secretariaat.

I OO OF kiNEREN [

JEZUS STUURT ZIJN LEERLINGEN OP REIS

De leerlingen van Jezus zijn al een hele tijd bij Jezus. Ze hebben al veel
verhalen gehoord. Jezus vertelt zoveell Sommige verhalen kennen ze uit hun
hoofd. Ze vinden het ook mooie verhalen.

Op een dag zegt Jezus tegen zijn leerlingen: "Nu wordt het tijd dat jullie zelf
eens op reis gaan. Je gaat met z'n tweeén, dan ben je niet zo alleen en kun je
even met elkaar praten onderweg. Dus jullie gaan twee aan twee een reis
maken.".

"Wat gaan we dan doen?" en "Waar gaan we dan naar toe?" vragen ze. “Tja, dat
mag je zelf weten. Maar ik geef wel een paar tips mee. Neem niet teveel mee.
Ga gewoon met de kleren die je aan hebt. Neem niet allerlei eten mee. Dat
krijg je wel van de mensen die je onderweg tegenkomt. Maar neem wel verha-
len mee, die je van mij gehoord hebt. Die zijn belangrijk. Vertel overal de
verhalen die ik je verteld heb."

Nu, dat was gemakkelijk, want de verhalen van Jezus kenden de leerlingen uit
hun hoofd. Ze hoefden geen prentenboeken of dikke boeken mee te nemen.

“Ja, maar hoe zullen de mensen dat vinden. Alleen maar verhalen, verder niks,
geen cadeaut jes, geen geld?” sputterden ze tegen.

"Wacht maar af, probeer het maar. Vertel je verhalen en dan zie je wel hoe de
mensen het vinden. Als ze je verhaal mooi vinden, geven ze je wel te eten. En
als ze niet naar je verhaal willen luisteren, dan ga je maar weer verder. Dan
zijn er wel weer andere mensen die willen luisteren. En als iemand zegt, blijf
maar logeren, dan kun je dat gerust doen, maar ga je de volgende dag wel weer
verder, naar een andere stad.”

Zo gingen de leerlingen van Jezus op reis. En onderweg vertelden ze de verha-
len die ze van Jezus hadden gehoord.
(bron: Uit de methode voor Kkindernevendienst Bonnefooi)
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B U7 Of sREveneys

WANDELING LANGS BOERENERVEN

oals u weet staat de landbouw onder zware druk in deze turbulente tijd.
Veel boeren staan voor ingrijpende beslissingen. Doorgaan is niet meer
vanzelfsprekend. Men zoekt nieuwe wegen om boer te zijn op een andere ma-
nier.
Het is interessant om eens kennis te maken met enkele nieuwe invullingen van
het huidige boerenleven. Je kunt dat het beste ervaren door gewoon eens op
boerenerven te gaan kijken en luisteren. Laat u dus maar verrassen.

Het regionaal platform ‘Kerk en landbouw’ organiseert daarom op zaterdag 30
september een wandeling langs enkele boerenbedrijven.

U kunt om 14.00 uur starten bij boerderij ‘Nieuw Kobus’ aan de Wooldseweg 90
te Winterswijk-Woold. De omgeving is daar prachtig en u zult er kunnen genie-
ten van goed verzorgde rondleidingen met een passend hapje en drankje.

De kosten zijn € 10,- per persoon.

Opgeven bij : Ds J. Lieftinck te Neede
Pastor S. Nagelmaeker te Eibergen (zie achterzijde Binding)
Ds M. Bouwman-Lasseur te Lichtenvoorde
Geestelijk verzorger SKB G. Sliitter te Rekken
Parochiesecretariaat Calixtus te Groenlo

Namens het platform hartelijk welkom op deze middag.

B coccN.
LOESJE IN KOSOVO

arieke van der Wilk vertrok begin mei naar Kosovo om met een groep

Nederlandse, Kosovaarse en Servische studenten een Loesje workshop te
doorlopen. Loesje is een begrip onder de Nederlandse jeugd. De straataffiches
met simpele zwart-witte teksten zijn in het leven geroepen om het leven mooier
en beter te maken en mensen te laten nadenken over actuele maatschappelijke
onderwerpen.
Thema’s die de Kosovaarse en Servische jeugd bezig houden, zoals het school-
systeem, de (toekomstige) status van Kosovo, het omstreden visa beleid, de
verhoudingen tussen Europa en de Balkan, religieus fanatisme of werkeloosheid,
werden vertaald in sprankelende slogans. Ook onderwerpen zoals de liefde en
vriendschap en reizen werden besproken en bediscussieerd tijdens de workshop.
Sommige onderwerpen leidden tot heftige debatten tussen de jongeren. Maar
ook werd er informatie uitgewisseld over hoe zaken er voor stonden in eigen
land.
Enkele pennevruchten:
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“Borders
You cross them anyway
Why create them”

“Nationalisme is like drugs
An overdosis can ruin your future”

“In the past the future was better
So lets create a better past for the future”

Lees het verslag dat Marieke van der Wilk schreef over haar Loesje-ervaringen
in Kosovo op de website van het IKV: www.ikv.nl, onder Zuidoost-Europa,
Kosovo.

“Precies!”, stemde moeder in, “en als er geen vrouwen meer in de kerk zijn, hoe
zal het er dan uitzien....?”

Toen ging het jongste broertje recht zitten, keek zijn moeder aan en zei: “Dan
zal de koffie na de dienst niet te drinken zijn!”

Mien Westera-Franke.

(bron: redactieservice juli/augustus 2006)

OP DE KOFFIE

aar de vrouwensynode was ze geweest. Blij was ze dat zij, bijna afgestu-

deerd theoloog en lid van het pastorale team van haar parochie, haar
bijdrage aan dit gebeuren had mogen leveren. Nu, het weekend bij haar ouders
thuis, vertelde ze enthousiast over haar ervaringen: over de gesprekken met
vrouwen uit de derde wereld, met joodse zusters; over de discussies, met soms
gevoelige onderwerpen.

Haar moeder luisterde met een aandachtige, haar vader met een welwillende,
haar oudere broer met een geamuseerde, haar jongere met een spottende glim-
lach.

Vooral de ontmoetingen met theologen uit de protestantse kerken hadden haar
goed gedaan, met name die met vrouwen die als predikant werkzaam waren en
die in hun kerk alle ambtelijke rechten hadden en alle ambtelijke handelingen
mochten uitvoeren.

Toen ze daarover sprak temperde haar vreugde wat en, even voor zich uitstar-
tend, zei ze met een lichte zucht: “Zou het bij ons ooit zover komen? Vrouwelijke
priesters?”

Haar vader betwijfelde het, haar moeder hoopte het.

De oudste broer, plotseling vol interesse, viel zijn moeder bij: ook hij hoopte
vurig op een ommekeer.

Ze keek hem een ogenblik verwonderd aan: Wat kon het hem schelen? Hij ging
immers nauwelijks meer naar de kerk?

Hij zag haar verbazing en reageerde: “Ik bedoel, dan wordt het eindelijk weer
eens leuk voor de mannen om naar de kerk te gaan!”

Ze liep rood aan en voegde hem een uiterst onparlementair scheldwoord toe.
Vader, met de duidelijke bedoeling de goede stemming te redden, richtte zich
bestraffend tot zijn zoon: “Met zo’n opmerking jaag je alle vrouwen de kerk uit!”
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GOSPELRINGTONE.NET BIEDT CHRISTELIJKE BELMELODIEEN

e R.-K. Kerk in Nederland had in 2002 de wereldprimeur met Catholic
Tunes: 15 evergreens uit het Roomse repertoire als beltoon te downloaden
voor de mobiele telefoon.
Inmiddels is de site uit de virtuele lucht, maar sinds begin mei is er een nieuwe
aanbieder: Gospelringtone.net. Dit initiatief van Haarlemmer Dave van der Oest
biedt uitsluitend christelijke belmelodieén, GSM-achtergronden en mobiele
spelletjes. Van der Oest: “Ik wil mijn christen-zijn ook uiten door de ringtones
op mijn mobiel. Daarnaast houd ik gewoon van gospelmuziek.”
(Bron: parochiebladenservice juli/augustus 2006)

B O\ e ez .. [

BOEKENTIP 1: “BIJZONDER BIJBELS BEESTENBOEK”

it Bijzonder bijbelse beestenboek is een bijzonder boek. Het zijn de bijbelse
dieren zelf die in de verhalen aan het woord komen. Vanuit dat perspectief
wordt de lezen uitgedaagd om eens met andere ogen naar het bijbelverhaal te
kijken.
De bijbeltekst wordt in de verhalen nauwkeurig gevolgd. Er wordt niets wegge-
laten, er wordt alleen toegevoegd.
De toevoegingen zijn er op gericht om het verhaal van kinderen van 10 tot 100
jaar leuk en spannend te maken, én om de bedoeling van de oorspronkelijke
verhalen spelenderwijs te verduidelijken.
Bijzonder is hoe belangrijk dieren in de Bijbel zijn. In sommige verhalen spelen
zij zelfs een beslissende rol. In dit boek neemt het dier de plaats in die het vol-
gens de Bijbel toekomt, en krijgen twaalf dieren de ruimte om hun kant van het
verhaal te vertellen.
Auteur: Klaas A.S. Smelik, illustraties: Lika Tov, ISBN: 90 698 6280 8, 144
pagina’s, prijs €19,95.

BOEKENTIP 2: “ALS IK ER OP EEN DAG NIET MEER BEN”

indt u het ook zo moeilijk om na te denken over uw eigen levenseinde?

Denkt u vaak: dat komt later wel, daar pieker ik nu nog niet over? Toch is
het wel degelijk verstandig om al stil te staan bij de dood. Daarmee kunt u
degenen die u lief zijn veel werk en zorgen besparen.
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Als ik er op een dag niet meer ben geeft u antwoord op al uw sluimerende vra-
gen over het afscheid van het leven.

Uitgebreide aandacht is er voor praktische zaken als het regelen van een nala-
tenschap onder het nieuwe erfrecht en beperking van de vaak hoge successie-
rechten. Maar ook spirituele en religieuze aspecten komen aan bod, zoals de
verschillende opvattingen over leven na de dood. Achterin het boek heeft u de
mogelijkheid om zelf in te vullen hoe u uw uitvaart geregeld wilt zien.

Auteur: Harry van Rijn, ISBN: 90 453 0199 7, 247 pagina’s , prijs € 14,50.

B cRorur..

MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT

useum Catharijneconvent is vanaf september weer in zijn geheel open.

Tot die tijd kunt u de verrassende tentoonstelling “de God van Neder-
land”, hedendaagse fotografie bekijken. Jonge vooraanstaande Nederlands
fotografen laten een opmerkelijk overzicht zien van de christelijke geloofs-
beweging in Nederland.

Vanaf september kunt u weer genieten van een rijke collectie schilderijen, mid-
deleeuwse beeldhouwkunst, handschriften en kostbare religieuze gebruiksvoor-
werpen. Er is een presentatie over ‘feest”. Wat vier je en waarom. Op een fees-
telijke manier kan ieder van 4 tot 100 jaar zijn kennis over de feesten bijspijke-
ren. Daarnaast zijn ook de museumshop en het museumcafé vernieuwd.

Meer informatie op www.catharijneconvent.nl

VREDESWANDELING OP ZONDAG 24 SEPTEMBER

m alvast te noteren op uw kalender: In het kader van de Vredesweek wordt
er in Eibergen een vredeswandeling gehouden.
Deze start na afloop van de oecumenische dienst in de Oude Mattheiis en voert
de wandelaars richting Haarlo. Onderweg ontmoeten zij vertellers van vredes-
verhalen. Uiteraard wordt er ook goed voor de inwendige mens gezorgd.

Voor meer informatie kunt u o.a. terecht bij pastor Simon Nagelmaeker
(adres en tel.nr: zie achterzijde van deze Binding).

I Dt ReoAcTE [

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode

11-15 september (week 37)
23-27 oktober (week 43)
11-15 december (week 50)

Septemberbinding 30 augustus
Allerheiligenbinding 11 oktober
Kerstbinding 29 november
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De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coérdinator: Jan Vroom):
Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 — 291236

Openingstijden in juli en augustus:
Op woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur

en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Openingstijden (mei, juni en september):
Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur

en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bankrekening:
Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023
Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers Nieuwstad 12 Tel. 06-200 784 72
(priester) 7141 BD Groenlo
h.boogers@planet.nl
dJ. ter Braak Werkadres: Rapenburg 9 Tel. 0545-295347
(priester) 7161 EA Neede (in noodgevallen ’s
jan.ter.braak.sm@wxs.nl nachts: 0544-393385)
D. Juijn Borculoseweg 45a Tel. 0545-294432

7161 GR Neede
dickjuijn@planet.nl
Grotestraat 88a

7151 BE Eibergen
simonnagelmaeker@hetnet.nl
A. Lankheet-Zoet Hondelink 93

(pastoraal werkster) 7482 KP Haaksbergen
annet.lankheet@wanadoo.nl

(pastoraal werker)

S. Nagelmaeker Tel. 06-535 535 57

(pastoraal werker)

Tel. 053-5726083

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt
u terecht bij de weekendwacht (zie “Nieuws uit het parochieverband”).

Aanleveren artikelen voor Binding:
Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.

FAMILIE
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