H. CAECILIA — NEEDE

44° Jaargang, no. 7.

HOOGFEEST VAN KERSTMIS

it jaar heb ik drie vieringen in de

kerstnacht. Vorig jaar twee en die waren
beiden helemaal vol. Vier keer zoveel mensen als
normaal op zaterdag of zondag.
Hoe komt dat zo? Wat brengt al die mensen naar
de kerk vannacht? Trouwe kerkgangers en -
gangster...? Wat brengt u naar de kerk, tieners
die met welwillende tegenzin gedacht hebben,
"Laat ik maar niet moeilijk doen"? Wat boeit ons
in dat simpele verhaal van een man en een vrouw
die elkaar liefhebben en een kindje krijgen, een
beetje ongelegen, opgejaagd door de regering
ergens in een stal?
Er zijn veel kerkelijke verhalen die de mensen
afschrikken. Verhalen over moraal en seksu-
aliteit, verhalen tegen vrouwen en democraten,
discriminerende verhalen tegen mensen die
anders geaard zijn. Daar komt geen mens op af.
Maar vanavond zijn we bij Maria die een kind
krijgt. Dat is een verhaal dat niemand zich kan
toe-eigenen, dat door geen paus of keizer is
geannexeerd. Maria baart en hoort de hemel
zingen.
Dat kindje in de wieg brengt ons hier. Daar hoeft
niet zoveel Gloria of wierook bij. Hier betreden
wij heilige grond, hoe onkerkelijk of ongelovig ze
ook zijn. Een pasgeboren kind wordt bemind. Het
kan nog niks. Het denkt niet, het presteert niets
noemenswaardigs. Maar het is zichzelf. Het ligt,
het boert, het huilt, eventueel de hele nacht. Het
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toont geen eerbied voor de pastor en laat zich niet misleiden door zoete beloftes.
De pasgeborene is ongegeneerd zichzelf en wordt bemind. Hartstochtelijk be-
mind. De ouders snellen toe, ze liggen wakker, kopen nieuwe speeltjes, raadple-
gen natuurartsen, gaan desnoods naar de kerk, maar de pasgeborene hoeft niets
te presteren. Die wordt om niets bemind.

Wij, Europeanen van de 21e eeuw, gaan gebukt onder het neurotisch idee dat we
in de kern van onze persoon niet beminnenswaardig zijn. We moeten de achting
en de liefde verdienen door een titel op de deur, door een inkomstenstrookje met
genoeg voor de komma, door een strakke auto of een rappe tong, door een verre
wereldreis en een dure das. Daarom leren we al jong om verborgen gevoelens te
verdringen, verboden gedachtes te negeren en angsten te overschreeuwen. En
dit verhaal kan ons bevrijden. De geboorte is een godswonder. Uit het niets en
uit liefde ontwaakten we en kwamen te wonen in een lichaam dat gemaakt is uit
atomen, in vergeten verten ontstaan in vergane sterren, en we werden bemind
en op handen gedragen, niet om onze prestaties maar omdat we er waren, omdat
we beminnenswaard waren. Vanwege het bestaan zelf. U, jij en ik, wij zijn be-
mind zoals de vogels en de bloemen en de pasgeborenen. We zijn gemaakt uit
liefde.

Een goede kerstnachtviering toegewenst.

Dick Juijn, pastoraal werker

VOLKSKERSTZANG: GEVARIEERD PROGRAMMA

n de vorige Binding werd u al geattendeerd op de Volkskerstzang op zaterdag
16 december in onze H. Caeciliakerk.

Centraal daarin staat de samenzang van bekende kerstliederen, die muzikaal
wordt begeleid door het orkest van muziekvereniging Crescendo (vorige maand
nog gepromoveerd naar de 2° divisie).

De samenzang wordt afgewisseld door een aantal
muzikale intermezzo’s door Crescendo, kerst-
liederen die worden gezongen door het Dames- en
Herenkoor, het jongerenkoor “Diapason” en het
jeugdkoor “De Kerkuiltjes” van onze parochie,
optredens van de solisten Herald Orriéns en
Jaleesa Kanne, een kerstverhaal in het dialect en
een kerstboodschap van pastor D. Juijn.

Voor aanvang van de kerstvolkszang, die begint
om 19.00 uur, weerklinkt buiten de kerk al de
midwinterhoorn en in de kerk wordt u ontvangen
met muziek in kerstsfeer door de trombonegroep
van muziekschool de Triangel.

De entree is gratis. Wel zal er ter bestrijding van
de onkosten aan de uitgang een collecte worden
gehouden. Buiten op het kerkplein wordt na
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afloop koffie, thee, fris en glithwein geschonken.

Er worden rekening gehouden met een groot aantal bezoekers. Zorg dat u op tijd
aanwezig bent, want het aantal plaatsen is beperkt!
Het organisatiecomité.

KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN OP EERSTE KERSTDAG

e werkgroep Gezinsvieringen wil jullie uitnodigen voor het volgende: Op
Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een gezinsviering in onze kerk, samen
vieren we dan Kerst met de kinderen van het koortje, met pastor Annet Lank-
heet en natuurlijk met alle mensen die in de kerk zijn.
Als je op gekleurd papier een mooie kerstster maakt en daar een kerstwens
opzet, dan mag je de ster zelf een plaatsje geven in de wensboom.

Om 11.30 uur vieren we Kerst met de allerkleinste kinderen. We hopen dat we
hiermee ook gezinnen met kleine kinderen de kans geven samen naar de kerk te
gaan. Net als vorig jaar zullen we het kerstverhaal lezen en wat liedjes zingen.
Na afloop is er gelegenheid de kerststal te bekijken.

We hopen jullie allemaal te zien op Eerste Kerstdag.
Werkgroep Geziensvieringen.

Soms zijn mensen levend dood, want hun bestaan is ademnood

Ze leven roekeloos en snel en zetten hart en hoofd op 't spel

Maar als zo’n mens geduldig wacht, dan voel je hoe een ander zacht
de armen om je heen wil slaan, je komt in vuur en vlam te staan.

Uit: Caeciliaviering 2006 - Wat bezielt ons...

I overzicHT VIERINGEN |

WEEKEND VAN 16 EN 17 DECEMBER: 3° Zondag van de Advent
Za. 16 dec. Geen viering in onze kerk.
19.00 uur Volkskerstzang (in onze kerk)
M.m.v. muziekvereniging Crescendo, alle koren van de
H. Caeciliaparochie, enkele solisten en pastor D. Juijn.
Zo. 17 dec. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voor-
ganger is pastor Th. Escher.
Do. 21 dec. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis
uitgereikt aan zieken en bejaarden.
14.00 uur Kerstmiddag Seniorensoos in ‘t Activiteitencentrum.

In onze buurparochies:
Za. 16 dec. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers
Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak
Zo.17 dec. Eibergen 19.00 uur: Volkskerstzangdienst m.m.v. Euphonia en D. Juijn
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WEEKEND VAN 23 EN 24 DECEMBER: 4° Zondag van de Advent

Za. 23 dec. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor J. ter Braak.

Zo. 24 dec. Kerstavond.

22.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-
koor. Voorganger is pastor J. ter Braak. Er is een 2e col-
lecte voor Solidaridad.

24.00 uur Kerstnachtdienst. Woord- en Communieviering met zang
van het Jongerenkoor ‘Diapason’. Voorganger is pastor
D. Juijn. Er is een 2e collecte voor Solidaridad.

Ma. 25 dec. Eerste Kerstdag.

10.00 uur Woord- en Communieviering (Gezinsviering) met zang
van het jeugdkoor ‘De Kerkuiltjes’. Voorganger is pastor
A. Lankheet-Zoet. Er is een 2e collecte voor Solidaridad.

11.30 uur Kindje wiegen. Kerstviering voor de allerkleinsten rond
de kerststal door de werkgroep Gezinsvieringen.

Di. 26 dec. Tweede Kerstdag.
Geen viering in onze kerk.

10.00 uur Alleen in de R.K. Kerk in Groenlo:

Eucharistieviering met pastor H. Boogers.

In onze buurparochies:
Za.23 dec. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher
Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, H. Boogers
Zo.24 dec. Eibergen 18.00 uur: Gezinsviering, A. Lankheet-Zoet
22.00 uur: Eucharistieviering met Jongerenkoor, H. Boogers
Rietmolen 18.30 uur: Kindje wiegen (Woorddienst), Werkgroep
21.30 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn
Ma. 25 dec. Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher

WEEKEND VAN 30 EN 31 DECEMBER: Feest van de H. Familie
Za. 30 dec. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
Voorganger is pastor H. Boogers.
Zo. 31 dec. Oudejaarsavond.
19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
en Herenkoor. Voorganger is pastor D. Juijn.
Er is een 2° collecte voor de Parochiéle Caritas Instelling.
Ma. 1 jan. Nieuwjaarsdag.
Geen viering in onze kerk.
10.00 uur Alleen in de R.K. Kerk in Groenlo:
Eucharistieviering met pastor J. ter Braak.
Wo. 3jan. 09.00 uur Woord- en Communieviering met pastor S. Nagelmaeker.
Na afloop koffie drinken met de pastor in het Achterhuis.

In onze buurparochies:
Zo.31dec. Eibergen 19.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
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Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

Do. 5 jan. Rietmolen 09.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers
WEEKEND VAN 6 EN 7 JANUARI: Openbaring van de Heer
Za. 6 jan. Geen viering in onze kerk.

Zo. 7jan. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
gangers zijn de pastores Th. Escher en S. Nagelmaeker.

In onze buurparochies:

Za. 6 jan. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers

Zo. 7 jan. Eibergen 10.00 uur: Kinderwoorddienst, Werkgroep
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak

WEEKEND VAN 13 EN 14 JANUARI: 2° Zondag door het jaar

Za. 13 jan. Geen viering in onze kerk.

Zo. 14 jan. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor, verzorgd door de werkgroep Vieringen.

Do. 18 jan. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het apparte-
mentencomplex “De Witte”.

In onze buurparochies:
Za. 13 jan. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak
Zo. 14 jan. Eibergen 10.00 uur: Dienst ‘Kind op schoot’, Werkgroep
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering met alle gedoopte kinderen van
het afgelopen jaar, J. ter Braak

WEEKEND VAN 20 EN 21 JANUARI: 3° Zondag door het jaar

Za. 20 jan. Geen viering in onze kerk.

Zo. 21 jan. 10.00 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische dienst b.g.v. de Week van gebed voor de
eenheid van alle Christenen met als voorgangers pastor
H. Boogers en ds. H.J. Lieftink-Buijs

Wo. 24 jan. Redactievergadering voor de Vastenbinding. Kopij graag
v66r deze datum inleveren.

In onze buurparochies:
Za.20jan. Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn
Zo.21ljan. Eibergen 10.00 uur: Oecumenische dienst, ds. S. de Jong

WEEKEND VAN 27 EN 28 JANUARI: 4° Zondag door het jaar

Za. 27 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering met zang van het Jonge-
renkoor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.

Zo. 28 jan. Geen viering in onze kerk.

Do. 1 febr. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis
uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo.28jan. Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep
Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep

Do. 1febr. Rietmolen 09.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet
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WEEKEND VAN 3 EN 4 FEBRUARI: 5° Zondag door het jaar

Za. 3 febr. Geen viering in onze kerk.

Zo. 4 febr. 11.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-
koor. Voorganger is pastor J. ter Braak.
Deze viering staat in het teken van het afscheid van de
Zusters van Julie Postel uit Neede.
Aansluitend aan de viering biedt het hoofdbestuur van
de congregatie een afscheidsreceptie aan in 't Haantje.

Wo. 7 febr. 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor J. ter Braak. Na
afloop is er koffie drinken met de pastor.

In onze buurparochies:
Za.3 febr. Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, Th. Escher
Zo.4 febr. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering (Gezinsviering), Th. Escher

VIERINGEN IN DE WEKEN DAARNA:

Zo. 11 febr. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor J. ter Braak.

11.30 uur Doopviering. Voorganger is pastor J. ter Braak.

Za. 17 febr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.

Wo. 21 febr. 19.30 uur Aswoensdag.
Woordviering uitdeling van het askruisje. Het Herenkoor
zingt en voorganger is pastor D. Juijn.

B AviucsERCHTEN

Gedoopt:
19-11 Britt Marijk Stokkers, Weemerhof 22

Overleden:
14-11 Dhr. B.J. ter Hedde, Kempersdijk 7, 74 jaar

Gevestigd:
Fam. P.M.L. Mooten, bej.centrum 't Meijersveld, Kamer 32

Mevr. G.H. Groot Bramel en kinderen, Patrijsstraat 12

Vertrokken:
Anne Wibier, Leeuwerikstraat 15 naar Groenlo
Harm Wibier, Leeuwerikstraat 15 naar Enschede

Wie leeft verloren in de tijd, raakt aan de haast het leven kwijt,

Je gaat je weg met ogen dicht, en ziet geen spoor, geen schijn van licht.
Maar als zo’n blinde ziende wordt, dan kom je oog en oor te kort,

Je vindt jezelf, de dag breekt aan, je komt in vuur en vlam te staan.

Uit: Caeciliaviering 2006 - Wat bezielt ons...

6 — december 2006 / januari — februari 2007




I NiEuws Uit HET PAROCHIEVERBAND [
ONTMOETINGSDAG

p 14 november 2006 vond weer de jaarlijkse ontmoeting plaats van mensen

welke een verlies hebben geleden, het thema van deze dag was “Dag van ’t
licht”. Deze dag werd georganiseerd door de werkgroep Verliezen Verwerken, uit
het parochieverband NOACH.

Een 40-tal deelnemers kwamen uit het parochieverband en de Nederlands Her-
vormde Kerk uit Groenlo, Eibergen en Neede.

De dag begon met een inleiding door pastor Dick Juijn, pastoraal werker, in het
parochieverband Noach. Zijn inleiding “Jonge overledenen” was een goed ver-
haal waarvoor de aanwezigen vele punten van herkenning in zaten.

Voorbeelden welke de inleider aanhaalde: Moeite hebben met de oneerlijkheid in
het leven, zoals b.v. in een week overleden een kindje van 13 maand en een oma
van diep in 90 jaar. We hebben God niet ons bezit. Een zeer lastig dilemma, "Wat
is te jong" om dood te gaan: 20 jaar en net een diploma op zak of 45 jaar met
grote promotiekansen of 62 jaar en net in de VUT, een arbeidzaam leven met 40
jaar hard werken, verlangend naar de vrijheid, zelf te kunnen bepalen hoe het
leven in te delen. Allemaal oneerlijk. Zo haalde hij nog diverse voorbeelden aan.
Jong overledenen is een ruim begrip "We hebben allemaal evenveel .....". Wij
rekenen alleen anders. Ook liet de inleider enkele luisterliedje ten gehore bren-
gen zoals "Snappie kleine krokodil".

Balen van de kerst [de eerste kerst na het overlijden van je dierbare] ik kan die
kerstboom wel in de vuilnis gooien of ergens verstoppen, ik wil dit nu nog niet,
kan het nog niet, het optuigen en versieren van de boom. Het onrecht wat mij is
aangedaan en dan die boom??

"We hebben allemaal evenveel ........... ". Alles is anders de muziek het gedicht de
liederen, zelfs de gekozen liederen welke bij de uitvaart werden gespeelt en
gezongen. Het roept allemaal emotie op, als rouwende ben je erg kwetsbaar
geworden. Een lichtstraaltje in het diepste duister dan kan muziek soms het
lichtstraaltje in je leven zijn.

Rouwen hoe lang, er is een tijd van ontkennen en accepteren maar het werkt
niet altijd zoals men graag wil. Hoe lang duurt rouwen 1 jaar, 2 of 3 jaar ook dat
werkt niet bij iedereen het zelfde. Schrijf het van je af, maak dat het je eigen een
deel van je ik. Herinneringen zullen pas sterven als je zelf sterft. Hier volgde het
luisterlied hij /zij hebben een steen verlegd.

Er was voldoende stof voor de groepsgesprekken die hierna plaats vonden. Het
kan verlichtend werken als men zijn of haar verhaal kan vertellen in een omge-
ving waar wordt geluisterd.

Als werkgroep hopen wij dat de aanwezigen een goede dag hebben gehad en dat
ze goede herinneringen aan deze dag zullen overhouden. De dag werd afgesloten
met een korte viering, verzorgd door leden van de werkgroep.
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Ook mocht de werkgroep, dit jaar weer gebruik maken van de prachtige ruimten
in de Molenberg. Voor de inwendige van de mens werd goed gezorgd. Medewer-
kers bedankt.

Werkgroep Verliezen Verwerken parochieverband NOACH

KERSTPAKKETTENACTIE DOOR DE KERKEN IN BERKELLAND

oor de actie “Kerstpakketten voor de minima” hebben de gezamenlijke
kerken in de gemeente Berkelland een speciale bankrekening geopend:

13.56.53.347 (ten name van: Kerstactie kerken Berkelland)

We rekenen op zo'n tweehonderd pakketten. Ons streefbedrag is € 6000,-. Er
wordt in de kerken gecollecteerd, er zijn acties op scholen en ook bedrijven
worden aangeschreven om een duit in ons zakje te doen.

We hebben een mooi diaconaal doel. Samen willen we mensen die krap zitten in
de feestmaand december speciaal met Kerst een moreel steuntje in de rug geven.
Steun onze actie en stort uw gift op ons banknummer!

Het actiecomité.

WEEKENDWACHT

‘ ] oor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00
uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team
verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Zondag-maandag Pastor Telefoon

17 — 18 december J. ter Braak 06-20846234
Zo0. 24 december H. Boogers 06-20078472
Ma. 25 december A. Lankheet-Zoet 053-5726083
31 december - 1 januari |dJ. ter Braak 06-20846234
7 — 8 januari D. Juijn 0545-294432
14 - 15 januari S. Nagelmaeker 06-53553557
21 - 22 januari H. Boogers 06-20078472
28 — 29 januari A. Lankheet-Zoet 053-5726083
4 - 5 februari D. Juijn 0545-294432
11 - 12 februari S. Nagelmaeker 06-53553557

VASTENTOCHT OP ZONDAG 25 MAART 2007

T oegegeven, het is wat vroeg om een evenement onder de aandacht te bren-
gen dat pas over 3 maanden wordt gehouden. Maar doet u ons, maar vooral
zichzelf een plezier: pak uw nieuwe agenda of kalender en noteer alvast bij
zondag 25 maart: “NOACH Vastentocht”.

De afgelopen jaren was er tussen Eibergen en Rekken een Vastenwandeling, die
altijd op een warme belangstelling kon rekenen, van jong tot oud. Er waren
rustplaatsen onderweg en voor de inwendige mens werd goed gezorgd.
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In 2007 wordt de benenwagen verruild voor de fiets. U kunt o.a. starten in
Neede bij de kerk. Op de fietsroute van ca. 40 km zijn er rustpunten in Haarlo,
nabij Zwillbrock, in Rekken en in Eibergen. Elk rustpunt is tevens een start-
punt. Voor de meeste NOACH-ers (lees: parochianen uit één van de NOACH-
parochies) is er dus wel een startpunt in de buurt. Er kan worden gestart tussen
11.00 en 13.00 uur. Om 16.00 uur sluiten alle rustpunten hun deuren.

Namens de organisatie,

Gerard Bartels.

I VAN HeT KERKBESTUUR [

TERUGBLIK OP HET CAECILIAFEEST

ie zondag 26 november dacht vroeg thuis te zijn kwam bedrogen uit. U

kent waarschijnlijk wel de uitdrukking “waar het hart vol van is, stroomt
de mond van over”. Welnu, u kunt zich voorstellen wat er gebeurt als vier be-
trokken vrijwilligers vertellen over wat hen bezielt om vrijwilligerswerk voor de
kerk te doen. Gaat u er dan maar even rustig voor zitten!

Van elk werkveld in onze parochie (diaconie, catechese, liturgie en gemeen-
schapsopbouw) was een vrijwilliger gevraagd om kort te vertellen over wat hem
of haar beweegt om zich voor de kerk in te zetten. Vier persoonlijke verhalen
met overeenkomsten, maar ook verschillen. Waar de één het werken met de
jeugd zeer aanspreekt, voelt een ander zich juist zeer betrokken bij het wel en
wee van onze ouderen. Ook het waardevolle vrijwilligerswerk dat buiten de kerk
gedaan wordt kwam aan bod. Als christenen staat we immers met beide benen in
de maatschappij. Na elk verhaal zong het koor een couplet. Deze coupletten
staan verspreid in deze Binding afgedrukt.

Het was goed om te luisteren naar de vier verhalen. Want soms, met al die
vergaderingen en ‘zakelijke’ beslommeringen die er zo bij horen, moeten we er
even aan herinnerd worden wat ons persoonlijk bezielt. Waar staan we voor en
waar gaan we voor? Daar mogen we best even de tijd voor nemen!

Een vast onderdeel in de Caeciliaviering is de huldiging van de koorjubilarissen,
het bedanken van vrijwilligers die een taak hebben neergelegd en het verwelko-
men van nieuwe vrijwilligers.

Bij het Dameskoor waren twee jubilarissen die hun 50-jarig koorjubileum vier-
den: Tonny ten Brinke-Scholten en Truus ter Woerds-Voordouw. Het Herenkoor
kende één jubilaris: Wim Daanen vierde zijn 12%-jarig koorjubileum.

Dit jaar zijn twee vrijwilligers overleden. In dankbaarheid werd hun inzet voor
de parochie met een moment stilte herdacht. Op 4 juni is overleden Trees Ras-
Nijkamp (lectrice) en op 14 november is overleden Bernard ter Hedde (lid van
het Herenkoor).

Er waren bloemen voor vrijwilligers die gestopt zijn of binnenkort stoppen:
Truus Vroom (voorzitter PCI), Willy Klein Nijenhuis (secretaris PCI), Gerard

Bolster (penningmeester PCI), Hans Bonnet (stichting Noodopvang Asielzoekers
9 — december 2006 / januari - februari 2007

in het Diaconaal Beraad), Sylvia ten Bruin-Kox (Missiezelatrice), Annet Dekker
(Doopwerkgroep), Edith Molenkamp (werkgroep Eerste Communie), Annet
Bolster (werkgroep Vormselvoorbereiding), Henk Vogt (hoofd van wijk 3), Antje
ten Brinke (werkgroep Kerkversiering), Mathilde Rietman-Wantia (Dames-
koor), Enny van den Berg (Kerkbestuur en werkgroep Vieringen), Zuster Bep
Janssen (Parochiesecretariaat, Doopwerkgroep, werkgroep Vieringen en Zieken-
bezoekgroep) en Zuster Theodosia Verstegen (Parochiesecretariaat, werkgroep
Vieringen en coordinator van de Ziekenbezoekgroep). Het mag duidelijk zijn dat
hun vertrek zorgt voor lege plekken waar deels nog weer invulling voor wordt
gezocht. U misschien?

Gelukkig zijn er in het afgelopen jaar ook nieuwe en enthousiaste leden bij
gekomen. Zij werden van harte welkom geheten: Frans Hammer (Herenkoor),
Hermien Kempers (Dameskoor), Astrid Vreeman en Ery Geerts (Doopwerk-
groep), AnneMieke te Spenke (werkgroep Vormselvoorbereiding), Alma Ribbers
(werkgroep Kerkversiering), Simone Meijerink (Lectorengroep), Petra Stoer
(werkgroep Gezinsvieringen), Dani€él Mol (hoofd wijk 3), Johan Heutink en
Gerard Emaus (werkgroep Kerktuin).

Na de viering werd achter in de kerk koffie/thee met wat lekkers geserveerd en
was er gelegenheid om de koorjubilarissen te feliciteren.

Onze hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van
deze Caeciliaviering!

Voor de vrijwilligers was er daarna in Zaal Hassink nog een feestelijke middag,
met als hoogtepunt het bezoek van de Goedheiligman uit Spanje (wiens luister-
pieten — zo bleek wel — al heel wat jaren actief waren geweest...).

Namens het Kerkbestuur,

Gerard Bartels.

MONUMENT VOOR DE ONGEDOOPT GESTORVEN KINDEREN

H et kerkbestuur heeft het voornemen om op ons kerkhof een monument
voor de gestorven ongedoopte kinderen te plaatsen. Zij heeft een aantal
mensen benaderd om in een werkgroep hierover na te denken en met een uitge-
werkt voorstel tot realisering van zo’n monument te komen. De werkgroep
bestaat uit de volgende personen:

O pastor Simon Nagelmaeker, pastoraal werker voor de diaconie,

O mevrouw Hermien Kempers, namens de werkgroep vieringen,

O de heer Martin Ooink, namens de werkgroep avondwake,

0 koster Henk Holtkamp, beheerder van onze R.K. begraafplaats,

Q de heer Leo van der Meer, namens het kerkbestuur.

Het is de bedoeling dat het monumentje na de zomervakantie 2007 een plaatsje
krijgt op het kerkhof.

De werkgroep zal regelmatig in het parochieblad iets vertellen over de stand van
zaken. Het eerste artikel kunt u in deze Binding lezen.

Het kerkbestuur.

10 — december 2006 / januari — februari 2007



ONGEDOOPTE, GESTORVEN KINDEREN

E r is in kleine groepen meer dan een jaar lang nagedacht over dit moeilijke
onderwerp. Ook hebben we gevraagd om reacties vanuit de parochie. Dat
leverde nog niet op wat we verwacht hadden. Toch weten we dat het thema wel
leeft bij velen. We weten dat ook op ons R.K. Needse kerkhof ongedoopte kinder-
tjes onder de heg begraven zijn. Ongekend en ongenoemd.

Zo ging dat tot zo'n dertig a veertig jaar geleden. Kerk en maatschappij walsten
over vele gevoelens van verlies en rouw om het gestorven ongedoopte baby’tje
heen. Moeder en vader moesten verder. Het gestorven kleintje werd door
niemand erkend.

Nu, na vele jaren komen die onverwerkte gevoelens, die boosheid en opstandig-
heid om het harde toenmalige beleid toch naar boven. Het is goed dat we beslo-
ten hebben om te streven naar een monumentje op ons kerkhof voor al die
ongedoopt gestorven kindjes.

De werkgroep.

Als u er met pastor Nagelmaeker over wilt praten, dan kan dat. Het helpt ons
om die gevoelens mee te nemen in dit proces. Dan leven we er samen naar toe
om die gevoelens plechtig een plek te geven op ons kerkhof. We houden u van
het proces op de hoogte.

Graag een briefje naar: pastor S. Nagelmaeker
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen

Vermeld wel op het briefje wat uw adres en telefoonnummer is.
Pastor Nagelmaeker zal dan een afspraak met u maken.

I vt o WerkGROEPEN |

ROOSTER MISDIENAARS

Zon. 17 dec. 10.00 uur M. Ramaker en J. ten Elsen

Zat. 23 dec. 19.00 uur M. ten Elsen en K. Wientjes

Zon. 24 dec.  22.00 uur Ch. de Jong en K. Tijink

Zat. 30 dec. 19.00 uur T. van der Velden en J. Kettering
Zon. 07 jan. 10.00 uur M. Ramaker en K. Tijink

Zon. 11 febr. 10.00 uur J. ten Elsen en K. Wientjes

Bij deze willen wij Christian de Jong bedanken voor zijn inzet en bewezen dien-
sten. Wij wensen hem veel succes in de toekomst. Bedankt!

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervan-
ger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-
20994297).

H. Holtkamp.
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OPBRENGST EXTRA COLLECTES

7/8 okt. € 104,056 Wereldmissiedag kinderen
21/22 okt. € 153,80 Wereldmissiedag
4/5 nov. € 94,75 Willibrordzondag
11/12 nov. € 74,01 Radboudstichting

WERKGROEP VORMSELVOORBEREIDING: BEDANKT!

en HARTELIJK BEDANKT voor iedereen die haar/zijn steentje heeft
bijgedragen aan de Vormselviering op zaterdag 4 november.
In de veronderstelling dat het bestuur nog een afsluitend woordje deed, kozen
wij ouders ervoor het dit jaar eens anders te doen (vooral om het niet dubbelop
te laten klinken, en ook wel een beetje om een "nog langere zit" te voorkomen)!
De kinderen van de Alfrinkschool zouden iets leuks bedenken voor hun juf, de
kinderen van de Ariénsschool voor hun meester en de overige kinderen voor
Ingrid Lensink van de werkgroep. En natuurlijk de koster voor al z'n tijd!
Op zich een leuk idee. Totdat aan het eind van een boeiende, mooie viering
NIEMAND een dankwoordje deed!!!!

Bij deze wil ik dat toch nog een klein beetje goed maken. Pastor S. Nagelmaeker
en Deken Hendriksen heb ik na de viering een welgemeende hartelijk-dank-
handdruk gegeven. Maar ik denk dat ik namens al die 13 kinderen en hun
ouders best "hartelijke dank" mag zeggen voor de prachtige viering van 4 no-
vember. De kinderen stonden stralend in de belangstelling. De verhalen, de
voorbeden en de muzikale omlijsting waren prachtig!!!

Dus excuses voor het ietwat "stille" dankwoord. Afsluitend een welgemeend
BEDANKT !

Werkgroep Vormselvoorbereiding.

Natuurlijk mogen de namen van de 13 kinderen die op 4 november gevormd zijn
niet ontbreken: Robin Wevers, Luuk Hermelink, Leonie Bonte, Rick Lansink,
Anouk Bartelink, Nienke Dwars, Michelle ten Elsen, Kevin Wientjes, Carlijn van
Neijenhof, Maurice te Spenke, Denise Leferink, Leden Yusuf en Niels Gordijn.

NIEUW ONDERKOMEN VOOR DE SENIORENSOOS

edio september kregen we te horen van zuster Theodosia, dat ze vertrok-
ken naar Boxmeer. Dat was even schrikken, want dan moesten we een
andere ruimte zoeken voor onze maandelijkse seniorensoos.
We hebben jarenlang van hun gastvrijheid mogen genieten. In overleg kon en
mocht er bijna alles van zuster Theodosia en natuurlijk ook van alle andere
zusters.
Daarom bij deze, mede namens alle soosleden, heel hartelijk bedankt.

Het was moeilijk om een nieuwe vervangende ruimte te vinden. De bestaande
locatie was erg centraal en van alle gemakken voorzien.
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Maar na lang zoeken hebben we toch een nieuwe plek gevonden en wel in de
“Ontmoetingszaal” van het appartementencomplex “de Witte”.

De ingang is aan de Ruwenhofstraat naast de hoofdingang.

De soos is als altijd op elke derde donderdag van de maand, van 14.00 uur tot
17.00 uur.

We hebben nog ruimte over, dus mensen die hier ook graag aan deel willen
nemen (kaarten, sjoelen, biljarten) kunnen zich hiervoor aanmelden. Kosten €
15,50 per jaar / per persoon.

Zusters nogmaals bedankt voor alles en het gaat jullie heel goed in Boxmeer.
Werkgroep Caritas,

Josefien Emaus 0545-291165

Corry ten Voorde 0545-293810

Willy Klein Nijenhuis  0545-292177

OECUMENISCHE DIENST: HOREN EN SPREKEN

e week van gebed voor de eenheid van de christenen wordt gehouden van
18 t/m 25 januari. Dit jaar is het thema: Zelfs doven laat Hij horen en
stommen laat Hij spreken (Marcus 7:37).
Dit is ook het thema van de oecumenische dienst op zondag 21 januari 2007.
Voorgangers in deze dienst zijn pastor H. Boogers en ds. H.J. Lieftink-Buijs.
De dienst wordt gehouden in de Grote Kerk en begint om 10 uur.
Er is kindernevendienst en voor de kleintjes is er oppas in gebouw Diekgraven.
Iedereen is van harte welkom.
Werkgroep Oecumenische Diensten
Lidy van der Heijden-de Wildt

WERKGROEP DOPEN

M enig jaar heb ik, Zr. Bep Janssen v66r mogen en kunnen gaan in deze
werkgroep. Het is voor mij een rijke en vruchtbare tijd geweest, om zoveel
ouders op deze manier te ontmoeten.

Met het feest van St. Caecilia heb ik afscheid genomen, omdat ik binnenkort ga
verhuizen.

Ik wil de werkgroep, de Pastor en alle ouders bedanken, en wens hen allen het
goede in de toekomst.

De nieuwe voorzitter die u in verband met dopen kunt bellen is:
Mevr. Angelique Dwars
Haaksbergseweg 142
7161 BN Neede
Tel. 0545-221638

Met vriendelijke groeten,
Zr. Bep Janssen.

Wie vastgeroest en uitgedoofd alleen nog in vandaag gelooft,

wie nooit eens over bergen ziet, wordt moe en sterven zal jouw lied
Maar als in harten heimwee brandt naar nieuwe tijden blijer land
dan breken mensen op en gaan, men komt in vuur en vlam te staan.

Uit: Caeciliaviering 2006 - Wat bezielt ons...

DOET U MEE?

ierbij wil ik u hartelijk bedanken voor de mooi bos bloemen die ik tijdens
het Caeciliafeest mocht ontvangen.
Ik heb onlangs de werkgroep voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Com-
munie verlaten. Maar deze werkgroep is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers!
Hebt u interesse, neem dan eens contact op met AnneMieke te Spenke (tel:
475459).
Vriendelijke groeten,
Edith Molenkamp.

Wanneer een mens maar verder wil, je jaagt maar door en staat niet stil
op weg naar geld en klatergoud die mens verslijt, wordt ziende oud
Maar als je knielt en biddend rust, misschien dat God je wakker kust.
God haalt je uit de droom vandaan, je komt in vuur en vlam te staan.

Uit: Caeciliaviering 2006 - Wat bezielt ons...
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I OO OF kiNDEREN

Op Eerste Kerstdag (25 december) vieren we in de kerk Kerstmis. Jullie
mogen dan in de kerk helpen om de wensboom te versieren.

Hoe? Door thuis een mooie kerstster te maken. Zet er een wens op en neem
de kerstster mee naar de kerk. Natuurlijk mag je ook iets anders maken. Zet
er dan wel een wens op, want het komt immers in de "wensboom” te hangen!

Op internet staan genoeg leuke dingen over Kerstmis. Kijk bijvoorbeeld eens
op:
www.knutselidee.nl/startkerst.htm
www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=88
www.speelzolder.com/kerst/index.htm
home.hetnet.nl/~feest-21/kleurplaten-kerst.htm
www.kersttijd.nl/kinderpaginas/frame_kerstmis.htm
www.Kersttijd.nl/kinderpaginas/knutselwerkjes/knutselwerkje_kerstmis.htm
www.Kkersttijd.nl/kinderpaginas/spelletjes/antwoorden.htm
www.kersttijd.nl/kinderpaginas/spelletjes/doolhof.htm
www.Kkersttijd.nl/kinderpaginas/spelletjes/vragenspel.htm
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B U7 Of sReEveneys

GEZOCHT: GASTGEZINNEN VOOR POOLSE KINDEREN

Blij als een kind...
wie kan zo blij zijn,
zo onbevangen blij zijn
als een kind, deze smetteloze ziel van onschuld?
zijn lach verwarmt ons leven
is de zon van ons bestaan
en zegt dat het leven goed is.
Een blij kind voedt ons geluk.

E n terwijl ik dit schreef dacht ik: de aarde kan niet zonder water, het leven
niet zonder dag en nacht, de mensen niet zonder kinderen.

Omdat kinderen ons geluk geven moeten we ze koesteren. Vooral kinderen die
extra kwetsbaar zijn, die toevallig niet op een gezegende plek zijn geboren. Hun
leefomstandigheden in bijvoorbeeld Katowice, een miljoenenstad in het zuiden
van Polen, zijn moeilijk. Hun dagen worden getekend door onrecht, armoe en
spanning.

De werkgroep Neede e.o. van Pax Kinderhulp biedt deze kinderen uit straatar-
me gezinnen, opvangcentra en kindertehuizen al jaren een vakantie aan. Het
zijn reisjes naar een moment van onbekommerd geluk. De kinderen kunnen
even op adem komen, onbevangen lachen, geloof houden in een betere toekomst.
Ze worden opgevangen in gastgezinnen in Neede en omstreken. De vakantiefo-
to’s zijn ontroerend, de blije gezichten een beloning voor het belangeloze werk.
Deze kinderen verdienen onze steun. Geeft u zich op als gastgezin?

Gijs Wanders
(oud-nieuwslezer, lid van het Comité van Aanbeveling van Pax Kinder-
hulp)

De Poolse kinderen zijn in de zomervakantie van 2007 in Nederland, van 30 juni
tot en met 21 juli.

Als gastgezin hoeft u niet alles op te knappen. Er is een groep enthousiaste
mensen die u 24 uur per dag kunnen helpen en voor de kinderen is er professio-
nele Poolse begeleiding. Daarnaast is er een leuk activiteitenprogramma voor de
kinderen, zodat u ook uw eigen activiteiten en werk kunt doen.

Belt u gerust om dit te bespreken en naar informatie te vragen. Dan kunt u er
misschien voor zorgen dat de droom van een aantal kinderen werkelijkheid
wordt.U kunt bellen (of mailen) met: Gerrit en Ingrid Jansen uit Rietmolen,

tel: 05645-221591. E-mail: gerrit-ingrid@planet.nl
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MET EEN BEEN IN DE KERK

Is actief vrijwilliger in de kerk kom ik ze weinig tegen, eigenlijk te weinig.

Mensen die zich niet meer thuis voelen in hun kerk, voor wie die kerk geen
aansprekende boodschap meer heeft maar de kerk nog niet de rug hebben toe-
gekeerd. Ze staan met één been in de kerk en met één been buiten de kerk.
Woensdag 15 november jl. gaf dr. Riet Bons-Storm uit Groningen een boeiende
lezing over dit onderwerp in Winterswijk, gevolgd door een interessante discus-
sie met het publiek. Zo’n bijeenkomst zet je aan het denken...

Mensen die de taal van de kerk niet meer verstaan. Die de woorden en beelden
in de kerk niet meer kunnen verbinden met het leven van alledag. Maar god-
dank, geloof is er vaak nog wel...

Is dat een geloof in God als een “Almachtige Vader” die overal zijn hand in
heeft? Of is God een Zegenende, die eeuwig voor ons klaarstaat?

Wat is tegenwoordig nog de rol van God? Want de technologie maakt steeds
meer mogelijk. Bijna alles is maakbaar... Hebben we God eigenlijk nog wel nodig
om ons doel/levensgeluk te bereiken?

Tegelijk is er machteloosheid, want er gebeurt van alles om ons heen waar we
geen vat op hebben: natuurrampen, terrorisme, overheidsmaatregelen en gevoe-
lens van onveiligheid.

Er is behoefte aan zekerheid, aan iets/iemand die alles omvat.

Misschien God, als kompas waar we op kunnen varen? In de bijbel lezen we veel
verhalen die gaan over (over)leven. In die oude verhalen lezen we over het
verbond tussen God en ons mensen. Een oud verbond, dat nog steeds actueel
is...

Enkele vermeldenswaardige opmerkingen uit de discussie na deze lezing:

O De daden van christenen en van de kerk zijn bepalend voor de beeldvorming
bij minder kerkbetrokkenen. Voegen we als gelovigen het woord wel bij de
daad?

O Als kerk moet je de wereld om je heen kennen.

O Soms staan “randkerkelijken” even (letterlijk) met beide benen in de kerk,
bijv. na een overlijden. Wat doen we als kerk met zo’n contactmoment?

O Is het als voorganger prettig dat je met een leesrooster/preekrooster moet
werken, terwijl je in een preek soms graag de ervaringen van de afgelopen
week wilt verwerken? Eén van de aanwezige voorgangers vond het juist de
uitdaging om beide met elkaar te verbinden!

O Er zijn twee uitersten: mensen die naar allerlei bijeenkomsten, vieringen,
etc gaan, die op zoek zijn en zich willen laten inspireren en mensen die bang
zijn voor veranderingen en nieuwe ideeén. Als kerk/geloofsgemeenschap
moeten we elkaar ook de ruimte geven...

O Introduceer een “databank van gaven”: iedereen in de parochie is wel ergens
goed in. Geef mensen de kans om zijn/haar talenten in dienst te stellen van
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de kerk. Want mensen vragen niet alleen iets van de kerk, ze hebben de
kerk ook iets te bieden...
O Geluksmomenten zijn soms geloofsmomenten (en omgekeerd).

U zult begrijpen dat het bovenstaande slechts een greep is uit alles wat er die
avond gezegd is. Misschien dat dit stukje u als lezer tot nadenken stemt, of u nu
hoort bij de groep die iets zoekt én vindt in de kerk of tot de mensen die het
gevoel hebben nog slechts met één been (of slechts één teen) in de kerk te staan.
Deze lezing had namelijk een boodschap voor beiden...

Gerard Bartels, parochiaan en vrijwilliger.

Pastor D. Juijn liet weten dat hij overweegt om een gespreksgroep te starten voor
mensen die wat twijfelen over hun lidmaatschap van de kerk.
Wordt vervolgd.....

ADVENTSCAMPAGNE SOLIDARIDAD: VOOR GEEN GOUD!

Tijdens de vieringen met Kerstmis wordt er een tweede collecte gehouden voor
Solidaridad. De Maya’s verdienen onze solidariteit. Dat is goud waard.
Hieronder enkele passages uit de aanbevelingsbrief van bisschop Muskens.

GEZOCHT: STAGEPLEK OF WERKERVARINGSPLEK

D e Stichting MORIA zoekt werkgevers die bereid zijn om een stageplek of
een werkervaringsplek te creéren. Ze willen zo ex-gedetineerden een beter
toekomstperspectief bieden.

Misschien zegt u: daar wil en kan ik wel aan meewerken.

Wilt u dan contact opnemen met de directeur van deze Stichting André Stuart?
Tel. 024 — 329 76 80 of mailen naar: a.stuart@st-moria.nl?

S. Nagelmaeker,

Pastoraal werker diaconie NOACH

GERARDUSKALENDER WEER VERKRIJGBAAR

ordt in onze gezinnen nog stilgestaan bij de diepere waarden van het
leven? Vroeger werd elke dag gebeden enz. Wat kunnen we nu nog doen
om het religieuze een plaats te geven in het leven van elke dag?
Een vraag voor heel wat mensen die God toch een plaats in hun leven zouden
willen geven.
De Gerarduskalender wil een hulpmiddel zijn om de oppervlakkigheid te door-
breken. De kalender biedt voor elke dag diepgang via spreuken, bijbel- en bezin-
ningsteksten, gebeden enz. En is ook verluchtigd met puzzels, interessante
informatie, praktische tips en vele moppen. Een inspiratiebron voor elke dag.
In steeds meer gezinnen is het voorlezen van de dagtekst van de Gerardus-
kalender een vertrouwd begin van de dag.
Bovendien is de opbrengst voor de missie in Suriname en Brazili€. Een goede
zaak dus. Deze kalender wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.

De kalender is verkrijgbaar bij:
Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL Neede, tel. 0545-291637.

(er hangt een exemplaar op één van de publicatieborden achter in onze kerk)
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Zusters en broeders,

“Voor geen goud!” dat is het thema van de Adventscampagne van Solidaridad
van 2006, die ik met deze brief graag bij u aanbeveel.

“Voor geen goud”, zo klinkt het uit de mond van de Maya-indianen in Guatama-
la, die de verwoesting van hun woongebied door buitenlandse mijnbouwbedrijven
met lede ogen aanzien. “Voor geen goud”, klinkt het uit de mond van de bis-
schoppen van Guatamala, die zich verzetten tegen ontwikkelingsprojecten die de
bevolking geen vooruitgang brengen, maar vooral destructie en verdeeldheid. ...

... Vorig jaar bezocht mijn collega Mgr. Wiertz van Roermond het bisdom San
Marcos in Guatamala. Op uitnodiging van zijn collega, bisschop Alvaro Ra-
mazzini, bracht hij daar een bezoek aan een pas geinstalleerde goudmijn. Met
eigen ogen kon hij kennis maken met de mijn die een aanslag pleegt op mens en
milieu en volstrekt geen oplossing biedt voor het armoedeprobleem in San Mar-
cos. Toch bracht bisschop Wiertz niet enkel de zorg over de ontwikkelingen in
Guatamala mee terug naar Nederland. Hij was in San Marcos ook erg onder de
indruk geraakt van een kerk die de kant van de armen kiest en juist daarom
geloofwaardigheid en vitaliteit uitstraalt. ...

... Solidaridad ondersteunt al jaren het sociale pastoraat in het bisdom San
Marcos, met financiéle middelen maar ook door de stem van het volk en de kerk
van San Marcos in ons midden te laten klinken. ...

... Concrete solidariteit is een opdracht en een kans. Met financiéle middelen
kunnen we bijdragen aan het versterken van de stem van onze zusters en broeders
in het Zuiden. Van hen krijgen we daar geestelijke rijkdom en vitale inspiratie
voor terug. En die zijn goud waard.

Martinus Muskens,

Bisschop-referent voor Missie, Ontwikkeling en Interreligieuze Dialoog.

I Dt ReoACTE [

Beste parochianen,

De redactie van Binding kan terug kijken op een geslaagd jaar. En dat is vooral
aan u te danken! Want het afgelopen half jaar nam de hoeveelheid kopij, aange-
leverd door parochianen, werkgroepen en pastores, zodanig toe dat wij als redac-
tie “Binding” steeds moeiteloos konden vullen.

Het geeft uw betrokkenheid weer bij alles wat er gebeurd in de parochie.
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“Binding” wordt duidelijk gezien als een bruikbaar medium om informatie te
delen met andere parochianen. Dat maakt ons werk de moeite meer dan waard!

Als redactie kunnen we het (ook met al uw kopij) niet alleen. Daarom bedanken
we langs deze weg ook graag het secretariaat, de familie Konings en alle
wijkraadsleden voor het drukken en verspreiden van “dé Binding”.

Een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2007 toegewenst!

Redactie Binding,

Gerard Bartels en Thea Wijnands

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode
Vastenbinding 24 januari 2007 5 — 9 februari 2007
Paasbinding 14 maart 26 — 30 maart
Pinksterbinding 2 mei 14 - 16 mei
Vakantiebinding 27 juni 9 - 13 juli

Septemberbinding 29 augustus
Allerheiligenbinding 10 oktober
Kerstbinding 28 november
Januaribinding 9 januari 2008

10 - 14 september
22 — 26 oktober

10 - 14 december

21 - 25 januari 2008

OPGAVE MISINTENTIE(S) VOOR KERSTMIS 2006

Naam : Telefoon :

Adres :

Misintentie(s) voor :

voor de volgende viering(en): (aankruisen wat van toepassing is)

d Zondag 24 december 22.00 uur (1° viering op Kerstavond)
Eucharistieviering, Dames- en Herenkoor, pastor J. ter Braak

d Zondag 24 december 24.00 uur (2° viering op Kerstavond)
Woord- en Communieviering, Jongerenkoor “Diapason”, pastor D. Juijn

(d Maandag 25 december 10.00 uur (1° Kerstdag)
Woord- en Communieviering, Tienerkoor “De Kerkuiltjes”,
pastor A. Lankheet-Zoet

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 6,- per intentie) inleveren bij het
parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 22 december).

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coérdinator: Jan Vroom):
Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 — 291236

Openingstijden:
Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bankrekening:
Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023
Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers Nieuwstad 12 Tel. 06-200 784 72
(priester) 7141 BD Groenlo

h.boogers@planet.nl
dJ. ter Braak Werkadres: Nieuwstad 12 Tel. 06-208 462 34
(priester) 7141 BD Groenlo (in noodgevallen ’s

j.terbraak@calixtusmaria.nl  nachts: 0544-393385)
D. Juijn Borculoseweg 45a Tel. 0545-294432
7161 GR Neede
dickjuijn@planet.nl
S. Nagelmaeker Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen
S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl
A. Lankheet-Zoet Hondelink 93
(pastoraal werkster) 7482 KP Haaksbergen
annet.lankheet@wanadoo.nl

(pastoraal werker)

Tel. 06-535 535 57

(pastoraal werker)

Tel. 053-5726083

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt
u terecht bij de weekendwacht (zie “Nieuws uit het parochieverband”).

Aanleveren artikelen voor Binding:
Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.

19 — december 2006 / januari - februari 2007

FAMILIE

20 — december 2006 / januari — februari 2007




